
Leerlingen op de Serkong-school

Spiti-vallei  India
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OVER DE BERGREUZEN 
VAN DE INDIASE HIMALAYA
SPITI, EEN DROOMBESTEMMING VOOR 
CULTUUR- EN NATUURLIEFHEBBERS 
 

Veelvuldig bezocht Myra de Rooy de Himalaya, meestal te voet tijdens trektochten. Deze keer stapte 

ze op de fiets en dat gaf de mogelijkheid om meer van het landschap en de cultuur te genieten dan in 

bijvoorbeeld een lokale bus. Ze stapte op in de Indiase stad Shimla, de voormalige zomerhoofdstad van 

de Britten, om via Kinnaur, Spiti en Lahaul naar de hooggebergtewoestijn Ladakh te fietsen. Door de 

Indiase regio Himachal Pradesh over vijfduizendmeter hoge passen in de Himalaya.

Tekst en beeld - Myra de Rooy



Stoepa ter ere van de Dalai Lama, Tabo  >>

Ferme boodschap in de berm Tempels en stoepa in Tabo                                        Het Dhankar-klooster en dorpSpiti, het ‘Middenland’

Het dorp Dhankar >>

Waterschade bij de fresco’s van het Dhankar-klooster
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V
oor ik bij Sumdo het Spiti-gebied in fiets, staat er een ferme boodschap in de berm: If you can dream 

it, you can do it. En daarom fiets ik hier, denk ik met een glimlach. Eerder zag ik spreuken op wegborden. Van After whiskey driving risky tot Life is precious en Shooting 

stones. Dat laatste is minder fijn en ik zie aan keien op de weg dat die waarschuwing niet voor niets is. Het moet een leuke baan zijn om zulke teksten te verzinnen als werknemer bij de organisatie die in het Indiase grensgebied met Tibet wegen aanlegt.Spiti betekent ‘Middenland’, en verwijst naar de landstreek tussen Tibet en India. Tibet ligt dichtbij, dichter ga ik niet bij de Tibetaanse grens komen: twee kilometer. Het 89ste pantserregiment heeft hier zijn hoofdkwartier. Op de hellingen staan gebouwtjes die er uitzien als traditionele huisjes, de zandzakken voor de ingang doen iets anders vermoeden. Als ik de camouflage al doorzie, zal de vijand – het Chinese leger in Tibet – daar evenmin intrappen. Ik kom echter voor iets anders.  
 

Tabo-kloosterMijn eerste doel is het Tabo-klooster. Van buiten ziet het er anders uit dan welk Tibetaans klooster dan ook. Het zijn eenvoudige lemen gebouwen en stoepa’s. Qua architectuur doet het eerder aan de bouwwijze uit Mali denken, bouwwerken opgebouwd uit adobe. Geen opsmuk, maar elegante eenvoud. Niet indrukwekkend, totdat je binnen gaat kijken. Maar eerst kom je langs een gedecoreerde stoepa, gebouwd ter ere van de Dalai Lama, die in Tabo de wil uitsprak om zijn laatste levensjaren hier door te brengen, want hij ziet dit als een van de heiligste kloosters. Ik passeer een moderne tempel waar monniken een gebedsdienst houden, rijen mannen en jongens in kleermakerszit, die teksten uit gebedenboeken muzikaal golvend de wereld in sturen. Een van de monniken knikkebolt, een jonge monnik gaat vooral op in de wereld die het scherm van zijn mobieltje biedt, de meeste aanwezigen reciteren Boeddha’s woorden echter vol overtuiging. Even verder staan eeuwenoude gebouwen en stoepa’s, gemaakt van klei, stro en koeienpoep. Door de eenvoud en het warme strijklicht krijgen de tempels een pure schoonheid. Zo eenvoudig van buiten, zo rijk gedecoreerd van binnen. Het gaat in Tabo niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk, want binnen bedekken meer dan duizend jaar oude kleurige fresco’s en beelden de muren. 

De ruimtes zijn als grotten en verborgen in de duisternis verschijnen wonderlijke wezens en goden, verloren in tijd en ruimte. De uit de muren stekende kleibeelden stellen Bodhisattva’s voor, ‘verlichtingswezens’ die de motivatie hebben om alle levende wezens naar de verlichting te voeren. De beelden zijn zo kunstig opgehangen dat het lijkt of ze zweven. Het klooster staat op Unesco’s lijst van Werelderfgoederen, maar kan wel een opknapbeurt gebruiken. Hier moeten gespecialiseerde restaurateurs aan de slag om de rijkdom te redden. Is die kennis aanwezig en nog belangrijker: is er geld voor dit monnikenwerk?
 

DuurzaamVoordat ik uit Tabo vertrek en naar het beroemde Dhankar-klooster fiets, breng ik op verzoek van schooldirecteur Tenzin Dorjee een bezoek aan de Serkong-school. Hij staat voor de kinderen, die in rijen op het schoolplein zitten. Jongens en meisjes door elkaar, de leerplicht bestaat in India voor beide seksen. Op advies van de Dalai Lama richtte het Tabo-klooster deze school op, om de traditie van de Spiti-vallei te bewaren, jongeren een moderne opleiding te geven en de jongere generatie in staat te stellen hun eigen toekomst op te bouwen, gebaseerd op de Tibetaanse cultuur. Er worden ook milieu- en duurzaamheidscursussen georganiseerd. In dat kader maak ik mijn opwachting. Ik ben gevraagd om iets over mijn fietstocht te vertellen, hoe duurzaam die is en hoe belangrijk milieubescherming en cultuurbehoud is. Ik vraag me af of de allerjongsten begrijpen waar ik het over heb, maar alleen een met tassen opgetuigde fiets is waarschijnlijk al een bezienswaardigheid. Het voelt raar om als een soort ‘deskundige’ en bezienswaardigheid op te treden. Toch is dit volgens Tenzin Dorjee geen toneel. Wanneer een buitenstaander spreekt, komt de boodschap meer aan dan via een eigen leraar. 

Dhankar-kloosterVanuit het Spiti-dal is het een pittige klim naar het Dhankar-klooster. Het venijn zit hem in de staart, in de laatste acht kilometers moeten 430 hoogtemeters worden bedwongen voordat het dorp met zijn groene velden, zijn wilde rozenstruiken en het als een adelaarsnest tegen de rotsen geplakte klooster wordt bereikt. Maar dan bén je ook wel ergens: het klooster en het gelijknamige dorp. Dit was de voormalige hoofdstad van Spiti en het moet een onneembare 

> De Dalai Lama  

ziet dit als een van de 

heiligste kloosters <

vesting zijn geweest, een fortklooster op de rand van een rotsklif boven de samenvloeiing van de Pin en de Spiti. Het lijkt een kwestie van tijd voordat het heiligdom het verliest van de zwaartekracht. De oudste bouwwerken dateren uit de zevende eeuw. Het nabijgelegen paleis ligt in puin en het gerucht gaat dat er een kerker was waar de vorst zijn vijanden opsloot, maar welke heerser deed dat vroeger niet?  Ooit was Dhankar een politiek en religieus centrum. Daar is weinig van terug te zien. Nu rest slechts verkruimelende glorie balancerend boven de afgrond, maar ook vervallen schoonheid streelt het oog. Ik dwaal door meditatieruimtes. Een opgezette berggeit is opgehangen als offer en er hangen afschrikwekkende maskers, die bij kloosterdansen worden gebruikt om het kwaad te verjagen. Over fresco’s lopen strepen, waar water door het dak heen sijpelde. Naast het dorp staan aardpiramides, ontstaan waar zacht gesteente afgedekt werd door een hardere gesteentelaag. Verwering verwijderde het zachtere materiaal, behalve op de plekken waar een restant van een bovenliggende hardere laag als bescherming was achtergebleven. Daardoor ontstond een piramidevorm, een ‘steenhoedje’ boven op een pilaar.  
 



<< Het heilige meer bij Dhankar

 

Aardpiramides bij Dhankar Het Lhalung-klooster 

Fietsend door Spiti Traditionele kleding, Kibber 

Quality time met het landschap, Dhankar

Regendans van het orakel in KibberHet dal bij de Spiti-rivier
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Schaduwwereld ontwaakt’s Ochtends maak ik een wandeling – quality time met het landschap – om te zien hoe de schaduwwereld rond Dhankar ontwaakt en landbouwterrassen, die als traptreden naar het dal voeren, een frisgroene kleur krijgen. De dorpshuizen en kloostermuren lichten op als zonnestralen hen raken. Genesteld in ruigheid staan de vervallen citadel en het klooster op een uitloper die uitsteekt in de hoofdvallei en eindigt in een afgrond. Boven het klooster ligt, op een klein uur lopen, een heilig meer. In de Himalaya-regio liggen door gletsjerwater gevoede meren, sommige nietig en onbemind, andere heilig en bekender. Welke afmeting dan ook, ze kunnen via hun oppervlak bergreuzen vangen en spiegelen en daarmee het landschap groter maken. Ik bezoek ook het Lhalung-klooster, in het dal van de Lingti-rivier. De tempel is een pareltje en je komt ogen te kort. Net als in Tabo zijn er beschilderde beelden tegen de wanden aangebracht met fantasiefiguren eromheen.  

van dit ongrijpbare dier. In de vrije natuur lukt het een sneeuwluipaard doorgaans om per jachtpartij één prooidier te pakken te krijgen. Wanneer hij in een kudde toeslaat, wordt het een moordmachine. Een beetje waar schapenhouders in Nederland bang voor zijn met het toenemende aantal wolven. In Kibber zijn programma’s opgezet zoals verzekeringen voor de veestapel, het verbeteren van afrasteringen en nachtonderkomens voor het vee. In ruil daarvoor beschermen de dorpelingen de sneeuwluipaarden, evenals hun in het wild levende prooidieren. 
 

RegenceremonieKibber wordt geplaagd door droogte, die samenhangt met de klimaatverandering. Er is onvoldoende water om alle velden te bevloeien. Daarom wordt er een regenceremonie uitgevoerd: een verbinding met het goddelijke. Ondanks dat het om een serieus onderwerp gaat, is de sfeer vrolijk en gemoedelijk. 

Het dorp Kibber 

 

SneeuwluipaardIk fiets verder door het Hoge Noorden van India. Het dorp Kibber op 4.270 meter staat bekend als ‘thuisbasis’ voor de bedreigde sneeuwluipaard. Het gehucht is een gewilde bestemming voor liefhebbers van panterspotten. Gewapend met camera’s en toeters van lenzen trekken ze, bijna als fanatieke vogelaars, in de winter hiernaartoe om een glimp op te vangen 

> Ooit was Dhankar 
een politiek en 

religieus centrum <

Het grootste mannelijke deel van de bevolking draagt gewone kleding, zoals in veel plaatsen in de wereld zijn zij eerder gevallen voor westerse kledij dan vrouwen. Enkele vrouwen hebben zich prachtig uitgedost, met een geweven omslagdoek en op hun linkerschouder een langgerekt hoofddeksel waar kostbaar turkoois opgestikt is. Aan de voorzijde hangt zilverwerk. Ze hebben het zware geval nu over een schouder gedrapeerd. Een onopvallende man wordt geholpen met het aantrekken van een enkellange roodoranje orakeljas. Aan de voorkant van zijn borst hangt een zilverkleurige spiegelende schijf op de hartchakra, die de plaats symboliseert waar zijn eigen geest verblijft tijdens de trance. Helpers 
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Badland-erosie bij de Spiti-rivier Kunzum LaBergpanorama met de Spiti-rivier
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tuigen het medium op alsof hij een kerstboom is. Ze vlijen een schouderbedekking over de smoezelige kleding, waar vervolgens een rugversiering met veelkleurige stroken stof overheen gaat. Een vettige puntmuts met opgenaaide ondefinieerbare voorwerpen maakt het tenue af.  
 

Spiti-vallei, Himalaya, Noord-India

Ligging en bereikbaarheid

Spiti is een woestijnachtige bergvallei in de Himalaya, in het 

uiterste noordoosten van de Indiase regio Himachal Pradesh. 

Spiti betekent het 'Middenland', ofwel het land tussen India en 

Tibet. De Spiti-vallei is het jaar rond bereikbaar vanuit Shimla,  

via Kinnaur, over een ruim vierhonderd kilometer lange weg.  

’s Zomers is Spiti ook te bereiken via Manali, via de Atal-tunnel 

en Kunzum-pas. Die weg is slechter vergeleken met de route 

vanaf Shimla. Door de hoogte is de kans op hoogteziekte 

groot, daarom wordt de Shimla-route geadviseerd voor 

reizigers die van lagere hoogten komen – dat geeft voldoende 

acclimatisatietijd.

 

Klimaat en beste reistijd 

Van juni tot en met augustus is de beste tijd van het jaar om Spiti 

te bezoeken, met over het algemeen prettige temperaturen 

en heldere luchten. In het voorjaar en najaar is meer kans 

op door het weer gerelateerde wegafsluitingen. Ook in het 

moessonseizoen is hier meer kans op.  

 

Accommodaties 

Bij alle bezienswaardigheden is wel een hotel of guesthouse te 

vinden. Soms simpel, andere keren meer luxe. De meeste hotels 

in Spiti zijn geopend van april tot oktober. En enkele zijn open 

tijdens de wintermaanden, wanneer de temperatuur onder de 

min 20 graden kan dalen. 

 

Meer informatie 

Verschillende reisorganisaties bieden reizen naar dit gebied 

aan. Vaak gecombineerd met Ladakh of met andere gebieden in 

de deelstaat Himachal Pradesh. Dit artikel is uitgebreid terug te 

lezen in het heerlijke boek Fietsend door de Himalaya van Myra 

van Rooy (Uitgeverij DATO. ISBN Hardcover 978-94-622-6523-3. 

€ 35,00. lecturis.nl). Dit boek verweeft avontuur met inspirerende 

verhalen van de gastvrije bergbevolking in een imponerende 

bergwereld én de ervaring om door een uitgestrekt, leeg en wild 

landschap te fietsen.

Praktische informatie

> De tempel is een pareltje 

en je komt ogen te kort <

om in zijn wapperende gewaad op de maat van trommelslagen een trage huppel- en rondedans te maken, met een fles in de linkerhand en in de rechter een vervaarlijk zwaard, waarmee hij onwetendheid doorklieft. Nadat helpers het wapen overnemen, geven ze een ander object aan, zodat het orakel behalve met een drankfles ook met een staf in de hand deint en hopt. De goddelijke danser praat, murmelt en slaakt kreten uit. Hij is de woordvoerder van de watergodheid geworden. Tijdens de dansséance zijn twee trommelaars in de weer. Een van hen draagt bolvormige trommels, waar hij ritmisch met stokken op slaat, en een oudere vrouw gebruikt een platte handtrommel. De trommelvrouw zingt een lied dat van ver komt en diep gaat. Het klinkt als oeroud en mystiek. Wonderschoon en melodieus, en daarnaast haast spookachtig alsof dit buitenaards is en de zangeres eveneens bezeten is. Na een tijdje vertrekt de geest kennelijk uit de fles. Het orakel trekt zijn kleding uit, haalt zijn telefoon tevoorschijn alsof er niets gebeurd is en checkt berichten. De taak is verricht, niemand let meer op hem, maar onweerswolken pakken zich samen. 
 

BeschermheiligeVia de 4.551 meter hoge Kunzum La verlaat ik Spiti. Dit wordt een test, de eerste echte bergpas komt eraan. Kuilen en gravel. Afhankelijk van het weer en de toestand van de weg is deze bergpas zo’n zeven wintermaanden per jaar gesloten: alleen tussen mei en oktober is deze toegangsweg tot Spiti geopend. Gelukkig zit het venijn niet in de staart. De steilste klim zit aan het begin, waar ik via haarspeldbochten zigzaggend naar boven ga. Op de pas staan drie gigantische stoepa’s en een tempeltje met in een nis twee goudkleurige beelden van Palden Lhamo, gezeten op haar rijdier, de muilezel. Zij is niet alleen de beschermheilige van Tibet, maar ook van Spiti.  Ik kan wel een beschermheilige gebruiken en daal op ‘mijn rijdier’ af naar het Lahaul-gebied. Er wachten onderweg naar Ladakh nog meer dan vijfduizend meter hoge passen op mij, maar Spiti draag ik als een van mijn hoogtepunten ook mee in mijn hart. n

Het orakel Drank speelt een rol bij het in contact komen met de watergeest en om bezeten te raken. Dorpelingen hebben zelfgestookte alcohol als offer meegebracht, die het orakel rijkelijk tot zich neemt voordat hij gaat dansen. Dan is het tijd 

Het dorp Losar


